
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even voorstellen 

Reisbegeleiders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantiegangers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 1 – Onderweg naar Sønder Omme  

Daar gaan we dan,…onze grote reis naar Sønder Omme in Denemarken De 
bus volgeladen, de stemming goed en de kilometerteller stond op “we 
moeten nog héél ver”.  

Toch verliep de reis voorspoedig… met de nadruk op liep. Want al snel 
kwamen we bij het eerste hoogtepunt van de dag: onze eerste op oƯiciële 
plaspauze in Denemarken. 

Klein probleempje: we hadden alleen euro’s op zak, en de Deense toiletten 
leken daar niet echt van onder de indruk en bleven potdicht. Gelukkig 
hadden een paar slimmeriken een pasje, en de rest besloot de lokale natuur 
te trakteren op een gratis sproeibeurt oftewel een plasje zonder pasje…, 

Gestaag reden we door, terwijl de gesprekken in de bus varieerden van “hoe 
lang nog?” tot “waar staat de jacuzzi eigenlijk?” en “is er wel genoeg 
macaroni voor iedereen?”. 

Eindelijk, bijna op onze bestemming… dachten we….We stonden al klaar om 
de oprit op te rijden en enthousiast te zwaaien naar onze Deense buren, toen 
we ineens ontdekten dat dit hélemaal ons huis niet was. 

Verkeerde adres, verkeerde bestemming… en waarschijnlijk een paar Denen 
die zich nu afvragen wie die vrolijke Nederlandse groep in hun tuin was. 

Toch maar foto’s gemaakt van beide huizen om het verhaal compleet te 
maken 

Gelukkig vonden we snel het 
juiste adres. En daar stond het 
dan: ons enorme vakantiehuis. 
Met een grote jacuzzi, een 
speelzolder en een biljart waar 
we meteen onze toekomstige 
kampioenen in gedachten al 
zagen oefenen. 



Wat een dag …. 

Maar de energie in de groep 
stond op standje feest: 
niemand had zin om naar bed 
te gaan. 

Frans en Angelique 
daarentegen waren gesloopt. 
Frans had nog net genoeg 
energie om een pan heerlijke 
macaroni te maken waarna hij 
toch nog samen met Tiemen de 
jacuzzi wilde uitproberen  

Dat plan kreeg echter een 
koude wending… letterlijk. Het 
water bleek namelijk nog ver 
verwijderd van “lekker warm” 
en meer richting “ijsbad voor 
gevorderden”. de conclusie 
was duidelijk: morgen proberen we het opnieuw, maar dan mét warme 
bubbels. 

Zo eindigde onze eerste dag vol omwegen, en veel gelach. Als dit een 
voorproefje is, dan belooft de rest van de week een geweldig avontuur te 
worden. 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 2 – Bubbelpret en Deense taalles 

 

We starten de dag keurig om negen uur met een gezamenlijk ontbijt. De koƯie 
doet zijn werk, het brood smaakt prima en iedereen is klaar voor de dag.  

Na het ontbijt gaan we naar een plaats, waarvan de naam zó ingewikkeld is, 
dat we besluiten hem niet eens te proberen uit te spreken.  

Boodschappen doen wordt daarom al een avontuur op zich.  

We  lunchen gezellig met Deens brood (wat een beetje zoet smaakt) en de 
“kletspot” komt tevoorschijn met gekke vragen maar nog bizardere 
antwoorden. 

En dan breekt het hoogtepunt voor de mannen aan. 

Een hilarische sessie in de jacuzzi, wat verdacht  veel lijkt op een wedstrijd 
“wie kan het meeste bubbels maken” maar dan zonder duidelijke spelregels. 

Dan is het tijd om te  gaan relaxen chill-rondes volgen met hard gelach om 
een film van Mr. Bean, en een fanatiek potje biljarten. 

Rond 17.30 uur gaan we uit eten bij de Italiaan.  

Heerlijke pizza’s, pasta’s en burgers verdwijnen in rap tempo van de borden, 
terwijl we tussendoor proberen Deens te leren. “Reutelfleuten” wordt de 
nieuwe groepskreet, ook al hebben we geen idee of het echt iets betekent. 

 

Als toetje op de dag volgt een damesuurtje in de jacuzzi.  Anna en Angelique 
hebben het reuze gezellig samen en proosten op de vakantie. 

Daarom bewaken ze hun stekkie met passie, want wanneer er ook maar een 
man in de buurt durft te komen gaat de waterstraal van het waterpistool 
genadeloos aan, en geloof ons, er wordt geen genade gegeven… 

 

We hebben gelachen, gebubbeld en we leren Deens… of in ieder geval iets 
dat erop lijkt. 

Morgen wordt het vast weer een dolle dag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 3 – Givskud Zoo 

 

Op tijd uit de veren, want de dieren wachten natuurlijk niet.  

Maar eerst samen ontbijten met roerbakei van Frans….een vernieuwde 
ervaring voor sommige (maar daarover later meer….) 

Om 10.00 uur rijden we naar onze dagbesteding de dierentuin….in Givskud 
(echt waar…) 

Daar aangekomen rijden we met onze eigen bus  alle werelddelen rond, we 
zien leeuwen die liggen te chillen alsof ze vakantie hebben, zebra’s lopen op 
zebrapaden zonder stoplichten, en de struisvogels kijken alsof ze elk 
moment uit onze broodtrommel willen pikken.  

De Longhorns en giraƯen doen een wedstrijdje “wie heeft de grootste”, en 
eerlijk is eerlijk… de giraƯe wint. 

Natuurlijk wordt er ook geshopt, 

Anne blijkt oƯicieel besmet met het rode panda-virus, en ze besmet meer 
van de vakantiegangers, maar een medicijn is niet nodig, alleen héél veel 
knuƯels van zo’n schattige rode panda. 

Als lunch duiken we in een berg frietjes want van zoveel safari krijg je een 
safari-honger. 

Eénmaal thuis is het voor de verwerking van alle indrukken heerlijk om toch 
nog even te chillen in de jacuzzi…. Wat een  genot en we proosten op een 
heerlijke vakantie…. 

Dan wacht ons een heerlijke maaltijd. 

Frans tovert een  snijbonenstamppot op tafel met een gehaktbal zó groot dat 
zelfs de leeuwen er jaloers op zouden worden…. 

Moe maar voldaan zijn we benieuwd naar morgen…. 

Voorlopig dromen we eerst vannacht van alle dieren die we hebben gezien in 
het prachtige park…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 4 – Muziek en hotdogs 

 

Zondag begint relaxed. Iedereen slaapt uit en druppelt rustig binnen voor het 
ontbijt. Geen gezamenlijk gehaast, maar ieder op z’n eigen tempo. 

 

’s Middags staat er hotdog op het menu en nee, geen zorgen, onze Jacky is 
nog gewoon veilig. 

Na de lunch 58 m gaan we gezellig de muziekbingo spelen. 

 Er wordt fanatiek gezongen en gelachen, en de prijzen maken het feest 
compleet. En  

Het lijkt wel of iedereen stiekem een verborgen zangtalent heeft. 

 

Vermoeid duiken sommigen nog even de jacuzzi in, terwijl Anne een gouden 
tip heeft: een heerlijk restaurant in de buurt. 



 En ze heeft gelijk het eten smaakt fantastisch. 

 

Omdat morgen een drukke dag wordt, gaan we dit keer op tijd naar bed.  

Want… Legoland wacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Dag 5 LEGO land  

Vandaag staat helemaal in het teken van LEGO land. Een dag vol kleur, 
blokjes en vrolijke gezichten. Van achtbanen tot miniatuurhuisjes en 
natuurlijk héél veel LEGO iedereen kijkt zijn ogen uit. 

 

Er wordt gelachen, gereden, gebouwd en vooral genoten. Het is duidelijk: dit 
is een dag die met de foto’s nog vaak zal worden bekeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 6 – weer een heerlijke Relax dag 

 

Vandaag doen we het rustig aan. Iedereen slaapt lekker uit en de ochtend 
begint zonder haast.  

De dames nemen uitgebreid de tijd in de jacuzzi  alsof het een spa-dag is. 
Ondertussen wordt er voor de lunch een klassieker geserveerd, knakworsten 
met broodjes.  

Eenvoudig, maar altijd een succes. 

 

’s Middags staat in het teken van spelletjes. Er wordt fanatiek gespeeld, 
gelachen en soms ook een beetje vals gespeeld (maar dat verklappen we 
niet).  

Anne en Angelique bouwen samen een LEGO rode panda. Geen echte dit 
keer, maar eentje die wél altijd lief blijft en nooit te duur wordt. 



 

’s Avonds kijken we vooruit, morgen gaan we naar een vogelpark en dan weer 
uit eten bij ons favoriete restaurant  

Café J!! 

Vandaag eten we ook heerlijk  

Chinees, mét een toost op de vakantie.  

Want na zes dagen is het duidelijk, dit is er eentje om in te lijsten. 

Zeker met de leuke weetjes en de foto’s van 

“ Wist je dat”….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 7 – Verrassingen tot de laatste minuut 

Vandaag  is het onze VERASSINGSDAG!! 

De dag begint al verrassend vroeg: om zeven uur ’s 
ochtends zit Tiemen klaar, badkleding aan en 
handdoek paraat. Zijn plan? Samen met 
Angelique de jacuzzi in. Terwijl de rest van de 
groep nog diep in dromenland is, zitten zij al 
vrolijk te bubbelen.  

 

Voor buitenstaanders lijkt het alsof we 
olympisch trainen voor een nieuw onderdeel: 
“ochtendzwemmen in bubbelbad”. 

In de ochtend vermaken we ons prima met 
spelletjes doen, helaas nog steeds een te zwak signaal 



van de Wifi dus ook vandaag kunnen we geen gebruik maken van de mooie tv 
en alle andere faciliteiten daarvan. 

Na de lekkere lunch met croissantjes en andere broodjes staat er een 
uitstapje gepland. Waarheen? Dat blijft nog even geheim. Tot we aankomen 

bij een kleine dierentuin  waar vooral veel 
papegaaien los vliegen en daar barst het avontuur 
los. 

Al bij de ingang maken we direct kennis met de 
kleurrijke bewoners.  

Anne krijgt een blauwe 
ara-papegaai op haar 
schouder die daar zó 
op zijn gemak zit,  

 dat het lijkt alsof ze 
samen gekomen zijn. 

 Niet veel later kiest een grote roodstaartpapegaai 
Brain uit als zitstok.  

Het resultaat: een vrolijke optocht van mensen 
met vogels, alsof we auditie doen voor een 
piratenfilm. 

Verderop wachten aapjes die acrobatisch door 
hun verblijf slingeren, nieuwsgierige kangoeroes 

die ons eens goed opnemen, en alpaca’s die 
vooral kijken alsof ze alles beter weten. 

Maar  Het absolute hoogtepunt is  het 
reptielenmoment…. 

We mogen een slang vasthouden… Dapper 
houdt bijna iedereen het dier vast, maar kijkt 

niet iedereen even ontspannen op de foto’s. 

En dan komt de klapper……wie op een bank durft te gaan liggen, krijgt een 
echte tarantula op het gezicht.!!! 



De een gilt, de ander verstijft, en de rest staat erbij met camera’s in de 
aanslag. Het levert onvergetelijke plaatjes én verhalen op die we thuis nog 
vaak zullen navertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiter van deze bijzondere dag en eigenlijk 
van de hele vakantie  gaan we nog één keer uit 
eten bij ons favoriete restaurant Café J.  

Het eten smaakt opnieuw heerlijk en de sfeer is 
feestelijk. We proosten op een week vol avontuur, 
gelach en onverwachte momenten. 

 

 

 



 

Wat hebben we van deze laatste dag genoten! Morgen gaan we weer naar 
huis, maar de herinneringen, de foto’s en de talloze grappige verhalen nemen 
we mee. Dit was een vakantie om nooit te vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 8 – Terug naar huis 

Om 6.45 uur vertrekt onze bus weer richting Nederland.  

De koƯers zijn gepakt,  de kamers leeg en het huis, dat een week lang ons 
paleisje was, blijft achter in stilte.  

We zwaaien Denemarken uit met een hoofd vol herinneringen en een hart vol 
mooie momenten. 

In acht dagen hebben we gelachen, 
gespeeld, gezongen, gegeten, gebubbeld 
en vooral genoten.  

Van plaspauzes in de natuur tot 
papegaaien op schouders, van bouwen 
met stenen en bouwen aan vriendschap, 
van hilarische spelletjes tot verrassingen 
met slangen en spinnen. 

Het was een vakantie vol verhalen die we 
nooit meer vergeten. 

Nu gaan we terug naar huis, moe maar dankbaar 
voor de gezelligheid, de humor, de nieuwe 
ervaringen en de fijne groep waarmee we dit 
allemaal hebben beleefd. 

 

De foto’s vullen straks het album, maar de 
herinneringen vullen ons hart.  

Dit was een week vol kleur, en zoals we samen vaak hebben gezegd “Dit pakt 
niemand ons meer af……” 

Vi har grinet i boblerne, spillet og sunget, 

mødt dyr vi aldrig glemmer og spist os mætte. 

Nu tager vi afsked, men hvem ved – måske mødes vi igen, 

på en ny rejse, et nyt eventyr, et nyt grin. 



 

 

 

 

 


